De wapenrusting van God

Wat de wereld, jouw buurman, jouw vriendin, jouw familielid, jouw mede
student nodig heeft; iemand die voor hen strijdt en voor ze opkomt.
Wij mogen imponerend zijn, intimiderend!

Laten we lezen, Jesaja 59:16

Neem de wapens van God, In Jesaja 59:16 lees je over het volk van Israel tijdens
de grote verdrukking. Door hun zonde hebben ze als het ware een barriere
opgebouwd tussen hen en God, ze leefden in zonde. Zij komen tot inkeer en
roepen om genade met een gebroken hart roepen zij het uit. God zelf ziet dat
er niemand is die voor dit volk opkomt, geen middelaar, geen voorbidder zoals
er staat geschreven. En wat doet God dan, Hij staat zelf op.

EN

Hij trekt Zijn wapenrusting aan;

Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas
en [zette] de helm van het heil op Zijn hoofd.

Het gewaad van de wraak trok Hij aan [als] kleding
en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel. Na-ijver..

Je ziet dat God op komt voor Zijn eer, Hij is een jaloers God, Hij komt op voor
zichzelf.
En omdat Israel en God een verbond hebben komt Hij ook op voor zijn volk!

We lezen dat de Heer Zijn wapenrusting aantrekt en strijdt voor Zijn volk

En hier zie je een duidelijke verwijzing naar..
De wapenrusting waar Paulus het over heeft.

Laten we lezen
Efe 6:10-17

Wapenrustig is nodig om stand te kunnen houden/stand (firm) tegen de listen
van de duivel...

Neem de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van
het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Direct aan het begin van dit stuk lees je zo iets interessants en moois.



Neem.. de WAPENS/DE WAPENRUSTING VAN GOD, hier hebben we net in
Jesaja over gelezen. Die wapenrusting die God aantrekt is er ook voor ons.

Houdt stand met de waarheid als gordel om uw heupen

De gordel is de basis van de uitrusting. Vroeger droegen soldaten
lange gewaden onder hun uitrusting. En om wel vrij te kunnen
bewegen moesten zij dit gewaad omhooghouden dmv een gordel. En
een gordel houdt alles op z'n plek, staat aan de basis van een goede
uitrusting.

Jezus is de waarheid, dus wanneer Jezus in jou is is de waarheid in
jou.

De eerste troef, het belangrijkste wapen van de satan is .. leugen. Hij
zal jou altijd met leugens willen bestoken en doen laten wankelen.
Zorgen dat die gordel los komt te zitten waardoor je geen goede
bewegingsvrijheid meer hebt. Want die gordel houdt alles, de
wapenrusting op zijn plaats, dus wanneer de satan met zijn leugens
jou kan laten wankelen of verwonden, word je een makkelijk doelwit
voor al zijn andere aanvallen.

Dus de Waarheid, JEZUS CHRISTUS als gordel om je heupen en
wanneer de Satan komt met zijn leugen zet je de waarheid er
tegenover!

De gerechtigheid als harnas om uw borst

Harnas, we hebben het hier over een borstplaat. En deze plaat
beschermt je belangrijke en vitale organen. Bv je hart. Wat leeft er in
jouw hart hoe bescherm jij die, hoe wordt deze beschermt?!

Wij zijn gerechtvaardigd door en in Jezus!

De inzet voor het evangelie als sandalen aan uw voeten

Sandalen of laarzen.. vroeger droegen de romeinen, strijders vaak
hoge laarzen tot over hun kuiten en dit was goed stevig ingesnoerd.
We moeten kennis hebben van het evangelie, weten dat wat we te
brengen hebben. En ook bereidwillig zijn om dit evangelie te brengen
daar waar God ons heen leidt.



- En draag BOVENAL hier zit een “noodzaak” in hoe de volgende
onderdelen van de wapenrusting benoemd worden. Het klinkt wel dat
wat er nu gaat komen belangrijk/belangrijker is.

- En draag het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van
hem die het kwaad is kunt doven.
Brandende pijlen, deze zorgen voor angst, chaos, paniek. Een pijl die
door de lucht gaat die hoor je, een brandende pijl des te meer. Die
maken een angstaanjagend geluid en als je ze hoort weet je dat er een
brandende pijl aankomt en ook als zo’n brandende pijl zich ergens
inboort veroorzaakt dit snel paniek en chaos. In paniek waren de
soldaten dan ook snel geneigd om hun schild met zo’n brandende pijl
weg te gooien wat voor nog meer chaos zorgde en het maakt dat je
niet meer beschermd bent.
Draag dit schild met geloof het is een groot schild houd stand en blijf
kalm!

- Draag de helm als verlossing
De helm, hoe belangrijk is het om deze telkens weer bewust op je
hoofd te zetten om zo jouw denken te beschermen! Je bent verlost!

- En als zwaard de Geest, Gods woorden.
Een zwaard is een krachtig wapen wanneer je deze kan hanteren, je
moet jouw zwaard eigen maken. Je moet oefenen, er tijd en energie
aan besteden. En zo is het ook met Gods woord. Door Gods Woord te
bestuderen en deze eigen te maken zal je ook ontdekken dat je
makkelijke Gods woorden kan spreken. Letterlijk vanuit de Bijbel en
ook Gods woorden. Belangrijk daarin is dat je erkent en weet dat Gods
woord geinspireerd is door de HG. En dat Gods Geest ons ook weer
leidt in het spreken van Gods woord.

Wat ik erg gaaf en boeiend vind is dat wanneer je deze tekst in het Engels
leest, je in het eerste gedeelte vanaf vers 14 leest over HAVE/hebben/heb.
Heb je gordel om, heb je harnas aan en heb je schoenen aan. Deze
onderdelen van de wapenrusting “moet” je standaard al aanhebben, het
geeft ons de juiste basis een goed fundament! Dit is wat je in je dagelijks
leven al aan hebt.

En vanaf vers 16 In het Engels staat er TAKE/pak/neem; Neem het schild,
neem de helm en neem het zwaard. En zo kan je het lezen dat Paulus spreekt



over de laatste 3 onderdelen van de wapenrusting dat je die op bepaalde
momenten van geestelijk strijd erbij moet pakken.

Wapenrustig is nodig om stand te kunnen houden/stand (firm) tegen de listen
van de duivel...

Stand houden..

Is je niet iets opgevallen aan de wapenrusting. We hebben het over al deze
onderdelen gehad. Gordel, harnas, schoeisel, schild, helm en het zwaard.
Maar hoe zit het met je rug...

Mijn rug is alleen beschermd wanneer iemand “mijn rug” heeft. I've got
your back.

Standhouden is niet iets wat je alleen kan. Om stand te houden heb je elkaar
nodig. Want als jij omvalt hoe kan je dan standhouden, als de ander jou
ondersteund. Om naast elkaar te staan maar ook achter elkaar. Schouder
aan schouder, rug aan rug.

Een sterke linie!

Ken je die films waarin bv zo’n romeins leger in formatie staat, met van die
schilden voor zich en soms ook boven zich. Indrukwekkend, imponerend en
intimiderend naar de vijand en bieden zo weerstand tegen de vijand!

Wij hebben elkaar nodig, wie heeft jouw rug?!

De Griekse vertaling voor het woord armor/wapenrusting is Panoplia en dit
komt in het NT alleen voor in Luc 11:21

“Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn
bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem
overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde
af en verdeelt hij de buit”.

Hier gaat het over een goed bewapend man die zijn domein bewaakt, Satan. En
over Hij die sterker is, Jezus. En zo lees je dat Jezus Satan zijn wapenrusting
afneemt!

En zoals je in Jesaja leest, God vecht voor Zijn volk daar waar zij dit zelf niet
doen. Zo wordt er van ons gevraagd om ten strijde te gaan tegen de machten
van de duisternis. En om zijn wapenrusting af te nemen. Het is aan ons om te



strijden voor onze collega, buurman, mede student noem maar op. En ook voor
onze familie, geestelijk familie. Met elkaar zijn wij intimiderend!!

In de afgelopen jaren heb ik Joyce meer en meer mogen leren kennen en ookal
zien we elkaar fysiek niet erg vaak voel ik wel dat wij schouder aan schouder
staan. Als zij deelt dat het soms met aanbidding leiden erg pittig is omdat de
spoeling zo dun is wil ik naast haar staan en ten strijde trekken met haar en
samen met haar jullie voorgaan in aanbidding. Dat is voor mij heel praktisch
een voorbeeld. En zo ook wanneer je iemand kent die bv struggelt met zijn
relatie met God, ga dan ten strijde voor deze persoon; ga bidden voor die
persoon, vraag aan God hoe je die persoon mag bemoedigen!

Misschien ken je iemand die lichamelijk of mentaal ziek is, ga ten strijde en
bovenal ga naast die persoon of achter die persoon staan zodat die niet alleen
is!

En zorg ook goed voor jezelf. Dus wanneer je strijd ervaart, zorg dat iemand
jouw rug heeft!

Moment van reflectie...

Wie is dat, wie heeft jouw rug?!
Misschien is dit wel een gemis en mogen we meer naar elkaar omzien?!

Hans heeft tijdens de conferentie jullie droom gedeeld en deze heeft hij
afgelopen zondag ook nog eens hier gedeeld;

Ons verlangen is dat deze mensen overlopen van de liefde die God voor henzelf
en voor onze mede-Bredanaars heeft. Het zijn deze mensen die Gods Koninkrijk
vorm kunnen geven- NU — in het heden. Het zijn deze mensen, die de liefde van
de Vader mogen verspreiden. En die functioneren overal, op scholen, in
buurthuizen, in de bedrijven en kantoren, in zorgcentra, in het ziekenhuis enz.

Zegenen

De HEERE zegene u, en behoede u!25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u
lichten, en zij u genadig!26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u
vrede!






